Waar gaat ons verlangen naar uit? Naar een leven in het hier
en nu? Of zijn we hier gasten en vreemdelingen die een beter

vaderland zoeken? Daarover willen we met elkaar nadenken!

Pluk de dag!

of toch niet?

Over hoe we omgaan

met tijd, geld en spullen

Lezing door ds. A. S. Middelkoop
Samenzang
Gelegenheid tot stellen van vragen

Ontmoeting en onderling contact

Locatie: Westerkerk (Westwal 6, Goes)
Datum: D.V. vrijdag 11 april
Aanvang: 19.30 uur

Zeeuwse Reveil

LEZINGEN

Volgende lezing op 24 oktober D.V. door ds. C. Sonnevelt



